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Yönetici 


Dezz Jargo 


Merhaba, 
Sayın Okuyucular ve Ekip Arkadaşlarım: 


Uzun zamandır bugün için hazırlanıyor ve çabalıyorduk. Sonunda yeni bir yılın ilk gününde, hep beraberiz. 
Çok fazla uzun bir yazı yazıp sizi sık boğaz etmek istemem. Birkaç eklemem gereken unsur var sadece. 
Öncelikle; dergimiz çok profesyonel olmadığı için özür dilemem gerek. Amatör yazarlar olarak bir araya 

geldiğimiz. kısık bir haykırıştır okuduklarınız. Kimi cümlelerde kendinizi bulacağınız. kimi cümlelerde ise; 
“Böyle insanlar da varmış. * diyeceğiniz bir dergi hazırladık. Benim uzun zaman önce kafamda kurduğum 
bu proje, 1 Ocak 2018 tarihinde elinizde olmuş olacak! 
Şimdiden ne kadar heyecanlıyım anlatamam. 

Heyecanımı körükleyen, biraz da itekleyen “DR.EFRA * olarak bildiğiniz arkadaşıma teşekkürlerimi sunmak 
isterim. Kendisi her açıdan bana desteklerini esirgemedi. SIRAÇ arkadaşımız var bir de, kendileri ile 
hukukumuz biraz eskiye dayanır. Beraber blog açtığımız zamanları hatırlıyorum. Ne heyecanlı, ne güzel 

günlerdi. 
Bu isimler zamanla çoğaltılabilir umarım. KesKu, Sıraç, Efra ve ben. tekrar bir aradayız. Daha güzel işler, 
daha güzel şeyler başarmak dileğiyle karşınızdayız. Hepinize benden kısa bir “Merhaba, 


Editör 


Efra 


Yazmak, benim için intihar demekti her zaman. 
"Kafamı dağıtmam gerek” diye her düşündüğümde, 
Fiziksel olarak mı, mental olarak mı? diye soruyor her seferinde bir mermi. 
Ben de yazmayı seçerim hep. 
Her defasında, tekrar tekrar ölmeyi 


Basit ölümleri sevmem. 
Bakın: yazarak intihar edenlere yardım edilemez. bana da etmeyin, 
Ben Efra. 

Her zaman karanlıktır benim kalemim. İşin somutunu elimin tersiyle itip, soyutunu kaleme alırım. Görünenle değil, görünmeyenledir 
benim işim. İnsan, kendi cehennemini yaratmak konusunda en az Tanrı kadar başarılıdır. Ancak, bu cehennem sadece kendini yakar. 
İşin soyut kavramı işte burada devreye giriyor. 

Ben. dünya üzerindeki cehennemi yazarım. 

Sizlerden tek ricam. zihnimin derinliklerinde, labirentinde gezerken hiçbir şekilde ışık yakmamanız 

Yeterince kaybolduğunuzda, sizi gelip bulacağım. 


Ben, sizin içinizdeki yaramaz kadın. ben sizin bastırdığınız duygularınız. ben sizin öfkeniz. ben sizin sessizliğiniz. ben sizin nefretiniz, 
ben sizin karanlığınız. 


Biz sizin haykırışınız! 


Ben Efra. 
Sizinle daha önce tanışmış mıydık? 


YAZARLARIMIZ 
Dezz Jargo 


Hey. sana diyorum çocuk! 
Sigaraya benzemez bu işler. Yanarsın veya yakarsın kabul ama dibine 
geldiğinde yenisini yakamazsın, yanamazsın. Aşkta ikinci bir sigaraya yer 
yoktur ve ciğerlerine verdiği hasar oldukça fazladır. Jilet yarası gibidir aşk 
çocuk. 

İz bırakır ve çoğunlukla kalıcıdır. Bedeninde ve ruhunda duran izler 
unutmana engeldir. Bu nedenle unutamazsın. Sarılsan desem. onu da 
yapamazsın. Malum, gururlu mahluklarız. Hatta sarılmayı çocuk yapmakla 
karıştırır. elimizde olduğunda bile sarılmayız. Sarılmak huzurdur çocuklar. 
Sarıldığınızda daha fazla sarılmaktan başka bir şey düşünemezsiniz. Kendine 
bir iyilik yap ve daha fazla sarıl. Her kim olursa olsun sarıl, Mümkünse 
muhammetyasir Gicloud.com seçtiğin kişilerin arasında olayım. 


Sana iyi sarılmalar 


FHfra 


Zaten yürüdüğüm hiçbir yolun sonu yoktu benim 
Durmasını da öğrenemedim. Nefret ettim yürüdüğüm yollardan. 
Nefret, hayatta kalmak için kusursuz bir sebep. Morfin şişesinde, balık 
besleyecek kadar seviyorum bu hayatı. Sonu gelmez ölümlerim var 
benim. Sonu gelmez intiharlarım. sonu gelmez korkularım var. Ölüme 
koşuşumun sonu yok. Tıp buna 'majör depresyon' diyor, Ben ise; 'kendi 
kanında boğulmak' diyorum. Balkonlardan Ay'a atlanmayacağını da 
yeni öğrendim. Hayallerimdeki iç kanamadan söz etmeliyim size. Beni 
derhal hastaneye götürmelisiniz! Yükseklerden tepe üstü atladığımda 
betonun su etkisi yaratacağı bir dünya gerek bana. 


kayraefraGgmail.com 


Beni hissedebiliyor musun? 


Ben seni hissedebiliyorum 


S.Artug 


Okumak, sadece bir sayfanın satırlarına yazılmış harfleri bitiştirip 
telaffuz etmek değildir. 

Yüreği ile okur bir insan, her hecede nefesini hisseder, bir sonraki 
satırda kendini arar 

Yağmurun ince ince çiselemesi, karın lapa lapa yağmasıdır okumak. 
Bazen de dağların arasından parlayan güneştir. 

Çayın demi. kahvenin demi, sesin tınısı. 

Kokusu vardır okumanın. eskimiş sarı sayfaların: arasından gülümser. 
Sayfaların arasında gülümsemeniz dileği ile 


gencyazarsirac© gmail.com Ke sKu 


Ben, lanet kaldırım köşelerinde düşen kırık gülüşlerin. 
Dua ederken üstüne düşen tavan , ağlarken pis burnunu silen bir 
mendil 


Ben filmin sonunu kulağına fısıldayan adam. Parmak uçlarına batan 
cam parçaları . Kahvaltı sonrası yanan sigaran, cebinden ayırmadığın 
kulaklık 

Ben kimim biliyor musun? 

Ben katledilen adam... 


kesku8 Ogmail.com 


DEZZ JARGO 


Uçmak nedir ki senin yanında ? 
Büsbütün gökyüzüydün sen 
Nedir ki cennet senin koynunda ? 


Başlı başına nefesimdin sen 
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SUSMAK 


Susmak, tam anlamıyla isyan biçimidir. 

Bir ortamda birden fazla kişi susuyorsa eğer, 
ortada bir sitem mevcuttur. İki insan karşılıklı 
susuyorsa, ya birbirlerini tanımıyorlardır. Ya da 
kırgındırlar. Özleyen insan susar mı? 


Susar, öyle bir susar ki tüm kelimelerden daha 
çok ifade eder kendini. Çünkü özleyen adam 
farkındadır. Susmanın yanlış telaffuzu, imla 
hatası ve yanlış anlaşılması yoktur. İki kişi 
karşılıklı susuyor, buna karşılık hiç bir şey 
söylemiyorsa eğer, anlatılmak istenen tam 
anlamıyla anlatılmış demektir. Susmalar, 
kolaylıkla boşa gitmez. Susmanın her zaman bir 
kıymeti vardır. Her zaman bir anlam yükler 
insanlar. Susarsın, büyüklük derler. Susarsın, bu 
defa korkak derler. Ama susan adam bilir. 
Susmak, ne büyüklüktür ne de korkaklık. Susmak, 
bir konuşma biçimidir. İçinde birden çok sitem 
barındırır. Konuşmak kadar önemli ve mühimdir. 
Her insan düzenli olarak susmalıdır. Susarak, 
mimikleri ile ifade etmeyi öğrenmeli insanlar. 
Bir bakışla "seni seviyorum" diyebilmelidir. Yine 
bir bakışla “artık senden bıktım” diyebilmelidir. 
İnsanlar susarak bile nefret kusmayı 
öğrenmelidir. Bir insana yara vermek için bile 
susmalıdır. Çünkü bir küfürden daha çok, 
küfürlere karşı susmak yaralar. Susmanın, hesap 
sorması olmaz. Varsa gelsin, karşılıklı susalım. 


Susmak diyorduk. Susmak, iki kişinin kendini 
anlatma biçimidir. Susmak, bir adım daha yakın 
olmaktır. Hatta susmak, karşındaki olmaktır. 


Md 
O zaman diyelim ki akıl uyumu da 
gerçekleştirdi. Kavga kazanıldı. Kalp 
bunu yapamaz çünkü akıl gibi kelimeleri 
bir araya getirme özelliği yoktur. Kalp 
söyledi diye bir şey de elbette yoktur. 
Kalp ister, beyin idrak ederse diliniz de 
dile getirir. Kalp hislerden ibarettir. 
Yaşamanızı sağlayan görevi de yapması 
bir histir. Kan pompalamazsa eğer 
öleceğini bildiğinden duygusal olarak 
görevini yapar. Buna dayanarak kalp, 
hislerden ve duygulardan ibaret 
diyebiliriz. O nedenle seçimi yapacak 
organ nedir? Akıldır. Akıl size yön 
verecektir. Önce gözlerinize güzel gelen 
bir bireyi seçecektir. Çünkü, hiç bir 
organın halinden memnun olmamasını 
istemez. Her hangi bir organınız 
Şikayetçi olduğunda ilişkinizin ömrü pek 
uzun olmayacaktır. Önce gözünüze güzel 
gelen bir bireyi seçti diyelim. Daha 
sonra bazı kişilerin vücut yapısında 
ikinci maddeden üçüncü maddeye 
atlama gibi bir huyu vardır. Asıl olması 
gerekeni anlatıyorum. Akıl ikinci 
maddeye çoğu zaman görevi kendine 
bırakır. Akıl karşı bireyin aklı ile 
kavgaya tutuşur. Beyinler birbirine karşı 
konuşmalar gerçekleştirir. Beyinler 
uyum sağladıysa eğer kalp görevini 
yapmaya başlar. Ama kalp beyinlerin 
kavgasına muhalefet olursa eğer, zor 
olanı seçecektir. Kalp hiç bir zaman 
kolay lokmaları istemez. Kendini yoracak 
Şeyler ister. Zor olan her zaman daha his 
dolu olmuştur. Elde edemediği şeyler 
için daha yoğun duygular hissetmiştir. 
Bu nedenle hataya sebebiyet 
gösterebilir. 


DEZZ JARGO 


Beynin ve kalbin yakından uzaktan alakası 
yoktur. Bağlantılı çalışırlar evet ama kalbin 
hüküm sürdüğü yerde beynin işi yoktur. Bu 
her iki taraf içinde geçerlidir. Size bir aşkın 
veya duyguların nasıl organlarda yaşam 
sürdüğünü anlatmamı ister misiniz? 


İyi dinleyin o zaman, çünkü aklınıza yatacak 
ve kalbinizin onay vereceği şeyler 
anlatacağım. İlk madde neydi ? Akıl, çünkü 
aklınıza yatmayan ilişkilerin fazla uzun 
sürmeyeceği gibi keyif ve huzurdan da yoksun 
kalırsınız. Neden sorusunun cevabı şudur; akıl 
sizin neden keyif aldığınızı, nasıl yaklaşmanız 
gerektiğini size harita gibi gösterir. 


AKILLARIN 
ÇAKIŞTIĞI YERDE 
AŞK, KAZANDIĞI 
YERDE SONSUZ SEVGİ 
VE AŞK BAŞLAR.. 


DEZZ JARGO 

O zaman diyelim ki akıl uyumu da gerçekleştirdi. Kavga 
kazanıldı. Akıllar birbirine uyum sağladı. Kalp oturur kendine 
pay çıkarır. Duyguları iyice süzer ve belli bir süre sonra bu 
duygulara alışır. Eğer beyninizin çakıştığı bir noktaya 
gelirseniz kalbiniz kaybettikleriyle acı hissedecektir. Belli bir 
süre sonra kalp acıya da alıştıysa eğer bundan dahi keyif 
duyacaktır. Karşı birey size geri dönmek isteyene kadar 
yanar, tutuşur. Ama kolay elde ettiğinde, uğraşmayacaktır. 
Çünkü o saatten sonra aklınıza yatmıyordur. Kalbinize de 
ortada cazip gelen bir durum yoktur. O nedenle sıralama 
Şöyle olmalıdır. Gözünüze güzel gelecek, aklınıza yatacak, 
kalbinin hür bir şekilde duygularını yaşayabilecek ve teni 
teninizin hoşuna gidecek. Huzurlu hissetmeniz bu 
maddelerden geçer. Gözünüze güzel gelen, aklınıza uyum 
sağlayabilecek, kalbiniz kendini huzurda hissedecek ve 
teninizin hoşuna gidecek bir aşk yaşamanız dileğiyle... 


Esen kalın. 


TRAJEDİ 


EFRA 


Televizyonu kapadım ve siyah ekrandan kendime bakıp bakıp içiyorum. Sanırım şimdiye kadar 
televizyonda gördüğüm en trajik sahne bu... Aslında, hepimiz iyi niyetliydik be. Hakikaten bak. 
Denedik... Denedik en azından... Denedik ve kaybettik yaşam savaşını. Tarih de bizi böyle yazsın... İyi 
niyetimizin içine edip, beyaz bayrak sallamamıza neden olanlara cenneti, bize cehennemi yaşatıyorsun 
Tanrı'm. Vallahi bozuluyorum artık... 

Tanrı'ya; 

“Üç deyince beni aklına getir." desem, ikiden sonra intihar eder sayılar. Bizi aklına getirmiyorsun ama, 
aşağıda işler hiç yolunda gitmiyor. Ay kırıldı gökyüzünde Tanrı'm, bilmiş ol. İçimizdeki acı kırıldı. 
Aynalar kırıldı, camlar kırıldı. Camların üzerinde yürüyoruz yalın ayak. Ruhlar kırıldı... Yalnızlığını 
koklayarak sor herkese, gözlerini kapat. 

Bıraksalar sokaktan geçen herkese; 

“Kafatasımı gördün mü? Aklım nerede? Kalbim atıyor mu? Şuralarda bir ruh gördünüz mü? Şey, 
muhtemelen bir çöp konteynerinin yanında, eroin bağımlısıdır. Evet evet, onu diyorum. Gördünüz mü?" 
diye soracaksın. Olmuyor tabii. 

Olur mu hiç? Deli derler adama. 

Kuruyan göğsünü unutarak sor Tanrı'ya; 

“İnancım nerede? Ruhum, hayallerim nerede? Bu beton parçalarını sen mi attın üzerime? Tanrı'm, 
sigaran var mi? Bende bitti de." Olmuyor tabii. Kafir derler adama. 

Ağlamayacaksın. Ağlamayacaksın değil mi? 
Gözlerin de dolmadı eminim şu an. Boğazın da dü 
Şşt, baksana? Onu kaybettin. 

Yahu, kendini bile kaybettin. Yoksa empati yapayım derken kendine dönüş yolunu mu unuttun? Sigaran 
var mı? Şşt, baksana? Aynada gördüğün kişi sen değil misin? Onu tanıyor musun? Tanımıyorsan öldür 
gitsin! Hey, gidiyorsun? Nereye? Dursana! Rakı var mı? Şşt, baksana? 

Ben de kaybettim... 

Dur, dur! Bir şey daha söyleyeceğim; Güzelleş be! Bu ne çirkinlik? Şimdilik, ölüme kadar hayattasın. 
Hey! Yıkık duvar? Sana diyorum! Tavan, sen de dinle. Sisli sokak, sen de duy. Yavrusunu kaybetmiş 
gibi bağıran köpek, sen de aç kulaklarını. Canım sıkkın. Tanrım, sen de aşağı gel hadi. Rakı içer miyiz? 
Benden bu sefer...Biliyor musun? Budistlerin dediğine göre seni bulmanın 149 yolu var. Ama ben seni 
değil, kendimi arıyorum kaybettiğim hayat sokağında ki emin ol bu, seni bulmaya çalışmaktan daha 
karmaşık. Ama ne var biliyor musun? Senin hakkında çok şey yazılıp çizilmiş ancak benim hakkımda 
yazılmış tek bir kelime yok. Tek bir satır yok. Herkes dinliyor mu beni? Ben, ölmek için gün sayanların 
feryadıyım. İntikam için bekleyenlerin, günden güne büyüyen öfkesiyim. Ben bu gün herkesim, yarın 
hiçbiriniz. Tanrıçalığımı ilan edebilirim her an! Ölüme yalın ayak koşanların Tanrıçası! Yeryüzündeki 
cehennemin son kurbanı! Çünkü görebiliyorum pisliklerinizi, gülümsediği halde irin akan 
gözlerinizden. İçip içip üzerinize kusmak istiyorum... 

Şşşt, baksana? 

Ben yatıyorum, bir şey diyor musun tavan? 


mlenmedi. Her Şeyini kaybettin. 


EFRA 


INTIHAR 
TABURESİ 


O sabah, taburenin üzerine iki kişi çıkmıştık. İpi 
önce onun boynuna, sonra kendi boynuma 
geçirmiştim. Sessizdi etraf. Bütün gürültüler 
içimdeydi. Hâlâ sıcaktı teni. Elimdeki bira 
Şişesini sırtına değdirince ürkmüştü. Koskoca 
evde yalnızdık. İp, boğazımızı iyice kavramıştı. 
İyi düğümlenmiş intihar halatları... Aforoz 
edilmiş ruhban iki günahkârdık ikimiz de. Ölümü 
aşkla süsler gibi, ant içer gibi ölümü arayıp, 
umarsızca ölüme koşup, ölümü arzuluyorduk. 
Biraz sonra, evin salonunda sallanan iki ceset 
olacaktık. Gözlerine bakamadım. Hissettiğim tek 
Şey, keskin izmarit kokusuna karışmış çekici bir 
erkek parfümüydü. Güldüm. Gülüştük. En 
sevdiğim parfümüydü bu. Bilirdi. 

Alt dudağını iki dudağımın arasına alıp sarıldım. 
Kollarımla sırtını sararken, avuçlarım tenini son 
kez hissetmenin hazzıyla meşguldü. İç acıtıcı bir 
sessizlikte, gülüp ağlaşmanın son demindeydik. 
Tanrı'nın verdiği hayatı, iade etmek için 
yaratılmıştık. Hayat tarafından piç edilen 
ruhlardık. Son kez sıktım ellerini. 

Ayaklarını tabureden kesip, havaya saldım 
bedenini. 

Taburenin üzerinde iki kişiydik ancak sadece 
benim tabanından kanlar akan ayaklarım 
üzerindeydi. İçkimizden bir yudum alıp, Şişeyi 
masanın altında uyuyan kediye fırlattım ve 
taburenin geometrik Şekline, yer çekimine 
meydan okuyarak kaldırdığım ayaklarımdan biri 
ile, tüm gücümle taburenin ucuna bastırdım. 
Duyduğum ses kendi sesim değil, hayatımı 
adadığım adamın boynunun kırılış sesiydi. 

Göz bebeklerim kararırken, ölürken yüzüne 
kayıtsız bir yerleştirilmiş gülümseme ile, 
dünyanın en yakışıklı adamına bakıyordum. 
Ölüm gelmişti. Hoş gelmişti. 

Bulanık seslerin içine daldım. Galaksideki 
yolculuğun Tanrı adındaki terminalinde, iki 
kişilik yolu tek başıma katediyordum. 
Yeryüzünün acımasız selamı vardı bakışlarımda. 
Açmadım gözlerimi. 

Derin bir çukurdu. Düşüyordum. Aynı zamanda 
çıkıyordum da! Ruhumun özgürlüğünde çırpınan 
sessizlikte, seviyordum. Seviniyordum. Ölüm 
gelmişti. Hoş gelmişti. 

Ölüm gitmişti, ölüm..... 

Ruhum hâlâ gidiyordu..... 


UÇURUM 


Uzun bir yol yürüyorum. Ucu bir uçuruma çıkıyor. Yürüdükçe dişi bir yaratık 
görmeye başlıyorum. Yüz hatları belirmeye başlıyor. Yaklaştıkça sakladığı 
kanatlarının uçlarını görmeye başlıyorum. Korkmuyorum. Ölüme yürür gibi bir 
tavır var üzerimde. Hissettiğim duygular bunlar. Daha önce bir çok kez intihar 
etmiş gibi hissediyorum. Uçurumlara yabancı olmadığımı o an anlıyorum. Ölüm 
ve ben pek de yabancı değiliz. Bir çok kez ölmüş olabilirim. Ruhum bir fahişe ile 
aynı durumda resmen. Bir çok kez sevişmiş olabilir. Bir uçurum, devrilmek üzere 
bir sandalye veya engin bir denizle fuhuşuna renk katmıştır belki de. Kim 
bilebilir? Önüme bir çukur çıkıyor. Olduğum yerde duruyorum bu defa. Parmak 
uçlarımı görebiliyorum. Ayaklarımın çıplak olduğunu o an anliyorum. Cebimden 
sigaramı almaya yeltendiğimde, çırıl çıplak olduğumu fark ediyorum. Başımı 
uçuruma dikiyorum. Yaratık hâlâ orada dikiliyor. Ayak uçlarında kıyafetlerim var. 
.Cebimden çıkardığı sigarayı bana doğru uzatıyor. Önümdeki çukuru 
önemsemiyorum. İtaat eder gibi yavaş adımlarla ona doğru yürüyorum. 
Etrafımdaki papatyaların kokusunu burnumda hissediyorum. 

"Ölüm çiçekleri.” diyorum içimden. İntiharımdan sonra hatırlayacağım tek güzel 
şey papatyalar oluyor. Bir tebessüm belirir gibi oluyor dudak uçlarımda. Uzun 
zamandır mühürlü dudaklarım acı ile kıvranıyor. Ben yürüdükçe uçurum daha bir 
yakınlaşıyor. “Ölüme bir adım daha yakın, yaratığa bir adım daha yakın.” 
diyorum. Kendimi olduğum yere birakır gibi oluyorum. Ölüme yaklaştıkça; 
dizlerim titriyor. Kararlılığımdan ödün vermiyorum. Kır papatyaları bana cesaret 
veriyor. 

“Az kaldı...” diye fısıldıyorum. 


“Tüm ağrıların. ” dinecek. Daha da artıyor. Boşluğum sanki yırtılıyor. 
Koşmuyorum. Ama nefes nefese kaldığımı uzaktan görsem anlarım. Sadece üç 
adım var. Ölüme, yaratığa ve sigarama. 
“Bir, iki, üç!" diyorum. 
“Az kaldı.” Dizlerim nemli toprağa değiyor. Başımı kaldırıyorum. Gözlerimin içine 
bakıyor. Sanki dudakları hareket ediyor. 
"Az kaldı." diyor. Ellerinin boğazıma yapışmak için can attığını biliyorum. Ölüme 
bu kadar hevesli olduğumu bilmese bir an duracağını sanmıyorum. Arkama 
bakıyorum. Kır papatyalarını yavaş yavaş boyunlarını büküyor. Sanki benimle 
birlikte ölüyorlar. 
“Benden önce ölmeyin. ” demek istiyorum. Ölüyorlar. 
“Tamam, ayağa kalkmalıyım artık.” diye fısıldıyorum. Tirnaklarımı nemli toprağa 
geçiriyorum. Taze yağmur kokularını hissedebiliyorum. Ayağa kalkıyorum. “Bir, 
iki ve üç!" dediğimde; sigarayı uçurumdan aşağı atıyor. Bağırıyorum. Çığlıklarım 
kendi kulaklarımda yankı yapıyor. Kulaklarımdan yanaklarıma doğru sıcak sıcak 
sıvılar akıyor. Hissedebiliyorum. Elimi kulağıma götürüyorum. Artık orada 
yoklar. Telaşla avuç içlerime bakıyorum. Kırmızı, şehvet uyandırıcı bir sıvı 
parmaklarım arasından toprağa damlıyor. Avucumda biriken kanları içmek ister 
gibi gözlerimin içine bakıyor. 
“Sen bir kurbansın... ” diyorum kendi kendime. Bir ölü gibi hissediyorum. Hava 
sıcak ama tenim buz gibi. Ruhum artık bedenimde yok gibi. Uçurumun kenarına 
iyice yaklaşıyorum. Sigaramı görebiliyorum. Orada, beni bekliyor. Ona kavuşmak 
için can atıyorum. Ölüme peşinden atlıyorum. Sigarayı parmak uçlarımda 
hissettiğimde; evimin penceresinde güneşin doğduğunu görüyorum. 
"Günaydın. " diyorum. 
"Günaydın ölüm..." 


S.ARTUG 


led de da de de 


Normal olmak istiyorum. Tıpkı diğer insanlar 
gibi her şeyi normal bir şekilde yaşamak 
istiyorum. Erken olgunlaşmak istemiyorum. Yaş 
ımın üstünde hareket etmek istemiyorum. 
Duygularımı normal bir insan gibi yaşamak 
istiyorum. 

Ama yapamıyorum. 

Ne evde ne de dışarıda normal bir hayatım yok. 
Içine kapanık, sessiz sakin biriyken; sosyal, neş 
eli, cıvıl cıvıl birine dönüşüyorum. Bu dönüşüm 
sınırlarımı zorluyor. Sürekli bir değişim iç 
erisinde olmak beni fazlasıyla yıpratıyor. 
Kendimi ruh hastası gibi hissediyorum. Bir 
yanım bundan korkuyor ama diğer yanım da bö 
yle olmasını istiyor. 

Ben bir kılıfım. Içimde asıl benler yaşıyor. Biri 
pembe elbiseler giyip, yeşil bahçelerde oyunlar 
oynarken diğeri simsiyah elbiselerle karanlık, 
küçük pencereli bir odada boş boş oturuyor. 
Bana sürekli “ölümü düşündün mü, bu şartlar 
altında nasıl yaşıyorsun?” diye soruyorlar, Ölü 
mü düşündüm evet ama pembe elbiseli ben her 
seferinde siyah elbiseli beni durdurmayı baş 
ardı, 

Içimde bir de üçüncü ben var. Onun görevi ise 
boşluk. Yaptığı tek şey pembe ve siyah ben 
savaşmaya başladığında ikisini de içine 
hapsetmek. Boşluk devreye girince bir yere 
oturup saatlerce kendimi izliyorum, yani boşluğ 
u. 
İçimde artık tek bir ben olsun istiyorum. Pembe 
beni istiyorum. Pembe benin çok güzel 
hayalleri var. Pembe ben yaşamayı ve yaşatmayı 
çok seviyor. Pembe ben çok masum ve ben 
Pembe beni daha çok seviyorum. 

Aslına bakarsan “ben” kim onu da bilmiyorum. | 
çimdeki üç farklı benden sonra bir de "ben" mi 
var? Sanırım gerçekten ruh hastasıyım. 

Yine de normal olma umudumu hala kaybetmiş 
değilim. Normal olmak için bir savaş başlattım. 
Normal olma savaşımı kazanacağım. 


Bu benim yıllarımı alsa bile başaracağım. 


KesKu 


KARA PAPATYA 


Tamam, kabul. 

Bir bankta oturalım. 

Böyle, bankın kenarlarına sinsin kokun. 

Olmadı, yüzün düşsün gözbebeklerime. 

Aklımı yitireyim çığlıklar eşliğinde, bir tımarhane köşelerinde. 
Deli gibi adını haykırayım. 

Sen yeter ki gitme... 

"Asla pes etme.” derler, bilirsin. 

Sen gittin ya, pes etmek ne demek herkese göstersem mi diye 
düşünüyorum. 

Gerçi, pes etmesem de bir şeyin değişmeyeceğini bile bile 
çabalamak, neyin cesareti? 


Öyle güzel bakan gözlerin vardı... 

Sen; 

“Cennet.” derdin, ben cehennemin dibini boylardım o an. 
Sen; 

"Cehennem." derdin, ben şu dünya üzerinde cenneti sadece 
gözlerinde görürdüm. 

Hep hayali tarafımdan tuttun beni 
Yerden yere vurarak, sürükleyerek. 

Her itişinde, gülüşün aklıma gelirdi. 

Her vurduğun tokadın kanları içinde, yanağıma değen elinin 
sıcaklığı... 

Her döktüğün göz yaşında, intiharlarım geldi aklıma. 

Bak, gitme demiyorum. 

Kal da demiyorum. 

Tamam git, ama o kadar da gitme. 

Tamam kız, bağır çağır ama o kadar da gitme. 

Tamam bitir, ama o kadar da gitme. 

Tamam, çek vur. 

Yemin ederim gıkım çıkmaz. 

Ama o kadar da gitme. 

Kokun kalsın bari. 

Ya da hayalin. 

Gözlerinden bırak biraz, 

Biraz dudaklarından, 

Biraz soğukluğundan... 


Kim bilir kaldırım köşelerinde kaçıncı düşüşüm bu. 
Hayalinle yanıp kavrulurken, aklımda olan tek şey O arsız 
gülüşün. 

Zafer edasıyla bir tebessüm beliyor dudaklarının köşesinde. 
Bir de gamzeni göstere göstere yapışın yok mu, 

Of, yanarım be kadın! 

Yanarım be sevgilim... 

“Hayalperestsin.” diyorlar. 

Ben bir hayalim, hayalperest falan değilim sevgilim. 
"Bağrı yanık bir adamsın." diyorlar. 

Galiba bağrı yanığım da, adam değilim... 

“Sen çok deli yüreklisin.” diyorlar bana. 

Sadece deliyim, yürekli falan değilim be sevgilim... 
Şayet olsaydım, seni kaybeder miydim hiç? 

Yangına barutla gider miydim? 

Deli oluşumdan olsa gerek bu cesaret. 

İnsan katiline aşık olabilir mi? 

Sen kusursuz bir katilsin sevgilim... 


Ve herkesle de sevişilmez. 


Seviştiğin adam, girdiğin günaha 


değmeli. 

Dahası ne biliyor musunuz? 
Hissedilecek pek birşey kalmadı 
belki ama, durum sandığınızdan 

daha vahim. 
Sana bir sır vereyim mi? 

Ben zihnimin içinde asla tek 


gezmem. 
Efra 


Oraya vardığında, tüm sessizliğinle dinle. 


Hisset sana dokunan sıcağı. 

Önce canın yanacak. Sonra uyuşturacak. 
Sonra kalbinden tüm bedenine yayılacak. 
Neden bunları sana bahsediyorum? 
İçindeki cehennemi görmen için, aptal! 
En dibe vardığında, tam da kolay 
olduğunu düşünmeye başladığında, en 
dipten fısıldayacağım sana; 

“Asla kolay olmayacak. Asla bitmeyecek. 
Sürekli. Sürekli. Sürekli. Ve sürekli. 
Daima. Yanacaksın. * 


Bir yılan tısladı. 

Bir çığlık koptu. 

Biri can çekişti. 

Bir çocuk intihar eder artık. 

Bir can daha çekildi. 

Bir jilet daha vuruldu bileklere, 

Bir intihar girişimi daha yapıldı, 

Bir ruh daha göğe yükseldi, 

Bir ruh daha yere çakıldı, 

Bir kadın içini çıkardı ağlamaktan, 

Bir adam sigara yaktı, 

Bir sevişme berbat bir orgazmla son 
buldu, 

Bir aslanın yavrusu daha öldü, 

Tanrı sinirlendi, ben bunları yazarken. 
Yazıyorum ben. Sürekli. Sürekli. Sürekli. 
Ve sürekli. 

Çünkü dolunayın Şahit olduğu her gece 
gibi, bu gece de yeminliyim ben, 
unutulmamaya. 


Yazarak hatırlatıyorum kendimi, kendime. 


Yeminliyim unutulmamaya... 


EFRA 


YALAN 


Burası yanıyor. 

Burası kavruluyor. 

Burası ıssız. 

Burası tehlikeli. 

Burası cehennem. 

Burası hayat... 

Cesaretin varsa, karanlık çöküp, 
çığlıklar taht kurunca zihnime bak. 
Orada sana ait bir şeyler var. 
Gecenin karanlığında 

Kanın kırmızılarınd 
Siyahın hüküm sürdüğü saatlerde... 
Diplerde, ta en diplerde... 


"Cesaretin varsa, 
karanlık çöküp, 
çığlıklar taht kurunca 
zihnime bak." 


EFRA 


DEZZ JARGO 


Bir Adamın Cinneti 


Vakit gelmişti. 

Sokak ışığının altında, gölgesini izliyordu adam. Parmaklarının arasında ölmek üzere olan bir kuşa 
bakıyordu. Canının yandığını biliyordu. Ona yapılması gereken iyiliğin onu öldürmek olduğunu biliyordu. 
Elleri titriyordu. Öldürmekten veya acı çekmesinden değil. Acıyı çeken bizzat kendisiydi. Kendisi de 
biliyordu. Bu kuş, onun gölgesi ile eş değerdi. Uçamıyordu, sadece acı içinde yaşıyordu. Aynı kıyafetleri 
giyiyor, aynı şarkıları dinliyordu. Her gece aynı saatte, aynı ışığın altında, ay ve yıldızlar üstünü örterken 
cinnetine renk katıyordu. Geceleri ölüyordu genç adam. Gündüzleri ise zaten yaşamıyordu. Cebinden bir 
kalem çıkardı. Kolunda boş bulduğu bir köşeye kuşun acı çeken halini çiziyordu. İnce ince işliyordu genç 
adam. Parmaklarına sıcaklık veren kuş gözlerinin derinlerine bakıyordu. 

“Öldür beni!” diye çığlık attığını biliyordu. Aynı durumdaydılar. Pek farkları yoktu. Kuşun kanatlarında 
bulunan kanı çizmesi gerekiyordu artık. Az kalmıştı. Sivri kalemi, çizdiği kuşun kanatlarına sapladı. 


“İşte şimdi oldu.” dedi içinden. Gecenin soğuğu Genç adam da kabullenmişti ölümü. 

kanının pıhtılaşmasını önlüyordu. Kanı akmak için can o Kuşun öldüğünü anlayınca olduğu yerden kalktı. 
atıyordu. Boşta olan avuçlarını akan kanın altına Sokağın karanlık noktalarına doğru ilerliyordu. Vakit 
koydu. Kanın asi rengi hoşuna gidiyordu. Sıcaktı gelmişti. 

üstelik, bu soğuk havada bulunamayacak derecede Çıplak ayakları, soğuk kaldırımda üşüyordu. Koluna 
sıcak. Ayak parmakları uyuşmuştu artık. Kalkıp sapladığı kalemi çıkarıp fırlattı. Kuşun kanatlarından 
dolaşmalıydı. Vakit gelmişti. parmaklarına doğru süzülen kanlar kaldırımlara 


Avuçlarında bulunan kuşu parmakları ile son gücü ile (o damlıyordu. Artık büyümüştü. Bir kuş öldürmüş, bir 

sıktı. Hiçbir tepki vermiyordu. Kurtulmak istemiyordu kuş yaşatmıştı. Uzun zamandır kesmediği saçlarını bir 

minik kuş. Ölümü kabullenmişti artık. araya topladı. Cebindeki son sigarayı da yakmıştı. 
Vakit gelmişti. 


Parmaklarındaki kanı diliyle yaladı. Hâlâ sıcaktı. Küçüklüğünden beri bunu yapardı. Ne zaman bir yeri kanasa 
emerdi. Kanın azizliğini seviyordu. İki binanın arasındaydı artık. Sol tarafta bir yangın merdiveni duruyordu. 
Parmaklarındaki sigarayı dudaklarına yerleştirdi. Merdivene doğru yürüyordu. Yaklaştığında dudaklarındaki 

sigarayı iyice bastırdı. Koşmaya başladı. Uzaktan biri görse çocuk gibi sallanacağını sanırdı. Zıpladı ve tutundu. 
Artık binaya tırmanabilirdi. Yavaş yavaş yukarı çıkıyordu. 

Vakit gelmişti. 

Binaya tırmandığında onu rüzgarlı ve serin bir hava karşıladı. Binanın en uç köşesinde yerini aldı. Gökyüzünü 
izliyordu. Son sigarası bitmek üzereydi. 

Vakit gelmişti. 

Güneş doğmak üzere olduğundan, artık ölmesi gerekiyordu. Bir şarkı mırıldandı. İzmaritini binanın tepesinden 
aşağı attığında, peşi sıra kendisini de bıraktı. 
Artık vakit gelmişti. 
Ölmeliydi. 
Öldü, yarın ölü olmak için... 


EFRA 


Bir Kadının Cinneti 


Cinnet anına çeyrek kala saçlarını keser kadın. Ayna karşısında kendini izler. Belki de aynaya bakma gereği 
bile duymamıştı keserken. Tüm sıkıntılarını saçlarına yüklemişti. Kesince kurtulacağını sanıyordu. Hayatı 
boyunca hep sanmıştı zaten. Kendini avutuyordu sadece. Kendisi de biliyordu bunu. Herkes gibi gece ölüp, 
gündüz yaşamaya çalışıyordu. Çıplak ayaklarla bastığı fayansın soğuğunu hissediyordu ta kürek 
kemiklerinde. Oysa içindeki cehennem alev alevdi. Sol tarafında alev alan cehennem, tüm hayatını 
kaplıyordu. Dedim ya, tek çareyi saçlarını kesmekte bulmuştu. Herkes gibi. Bazı kadınlar bileklerini keserdi 
kurtulmak için. Kanının lanetli olduğunu düşünürdü. Bazıları ise saçlarını keserdi. Omuzlarına ağırlık 
yapardı. Kendisini dahi taşıyamıyorken omuzlarındaki saçların ağırlığını kaldıramayan kadınlar keserdi 
saçlarını. Dışarıya vurmazdı, dışarıya akmazdı saçını keserken oluk oluk akan kan. Oysa o çok emindi, 
banyonun tüm fayanslarını kan kapladığından. 


Ölüm diye adlandırdığı biri vardı. Omuzlarında toplanmıştı kesilen saçların taneleri. 
Gerçeklerden kaçmazdı. Ölümden de. Gerçeklerin Üfledi hafifçe. Savruldu saçlar sağa sola. Tıpkı onun 
yüzüne yüzüne vurulmasından hoşlanırdı aslında. gibi. Onun gençliği gibi. Geleceği gibi. Ölüm yazardı. 
Kimsenin ona acımasını istemezdi. Yaşı küçüktü. Hep yazardı. Başka başka Şeyler hakkında. Yazarak 
Ancak ördüğü duvarlar o kadar güçlüydü ki, kendisi hatırlatırdı kendini, kendisine. Hâlâ ölmediğini. 

bile fark edememişti o duvarlar arasında çoktan Ölüm'ün görevi buydu. Hatırlatmak. Hâlâ yaşadığını 
büyüdüğünü. hatırlatırdı ikisine de. Gerçek dediği de buydu aslında 


ikisinin de. Yaşamak. 


Aynada kendini izledi biraz kadın. Güldü sonra. Ardından yine baktı. Aynada gördüğü, bir cesetten başka bir 
Şey değildi. Kokusunu sadece kendisinin aldığı bir ceset. Bundan ibaretti. Ruhunun önünde reverans 
yapmayı istedi. Ama emin değildi hâlâ bir ruhu olduğundan. Olmadığından da emin değildi. Hiçbir şeyden 
emin değildi. Emin olmayı da istemiyordu. Görmek istemiyordu. Bilmek istemiyordu. Ölmek istemiyordu. 
Yaşamak istemiyordu. Hiçbir şey istemiyordu. 


Saçlarını kendi kesmişti kadın. Akan kanın banyodaki tüm fayansı kapladığından emi 


BOŞLUĞU 


inler. O derece bir karanlık olsun istiyorum. Siyahın içinde bu 
dokunmasın. Kimse elleşmesin yalnızlığıma istiyorum. Çünkü 
şıyorum kendime. Bir gün kendimde bir parçamı bile 
. Her giden bir şeyler bırakmadan gitmiyor. 


i hissediyorum. 


br hissettiklerim. 
hissediyorum. 


imi boğuyorum. Karanlığımda kayboluyorum. 
Sürünmekse bu, sürünüyorum. Ama hayır, yaşamıyorum. Bir 


yağıyor üzerime. Gökyüzünden yağan yağmur, insanların pis 
iyorum. Bir ben yok artık bende, herkesten bir Şey bulabilirsin. 
belki de. Karanlık bir boşluğum; çok karanlık. Öldürmek için 


Uçmak nedir ki senin yanında? 
Büsbütün gökyüzüydün sen. 
Nedir ki cennet senin koynunda? 
Başlı başına nefesimdin sen. 


©— O 


DEZZ JARGO 


Hel 
HAHĞKESİ 


"Vakit gelmişti. 

Güneş doğmak üzere olduğundan, artık ölmesi 
gerekiyordu. Bir şarkı mırıldandı. İzmaritini binanın 
tepesinden aşağı attığında, peşi sıra kendisini de bıraktı. 
Artık vakit gelmişti. 

Ölmeliydi. 

Öldü, yarın ölü olmak için..." 


"Geçmişin zindanlarında çarmıha gerilmiş ruhlar, geleceğin 
bilinmezliğinde kaybolmuşlar. Ayrımsız seçimler yapan hayat, 
ayrılıksız kalan bizlere inat yapar gibi bitmiyor. Her daim. Her zaman. 
Sürekli. Sürekli. Ve sürekli başa dönüyor." 
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